
De maansabbat illusie

Het eerste waarvoor Yahsjoea' zijn discipelen voor waarschuwde in verband met de eindtijd was
om voorzichtig te zijn voor misleiding.

Math 24:3-4 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden:
Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der
wereld?
4 En Yahsjoea' antwoordde en zeide tot hen: Zie toe, dat niemand u misleide!

Vandaag is  het makkelijk om te begrijpen waarom hij  dit  zei.  Sinds de introductie van internet
schiet misleiding overal uit de grond maar ik denk dat er geen grotere misleiding bestaat dan de
zogenaamde lunar sabbath of een op de maancyclus gebaseerde sabbatsviering, de maansabbat
dus.

Ik wil graag keihard aantonen door middel van dit schrijven waarom het bovenstaande onmogelijk
is omwille van Bijbelse redenen die uitsluiten dat de sjabbath draait rond de maancyclus.

Eerst en vooral, laten we uitleggen wat de maansabbat leugen eigenlijk inhoudt. De maansabbat is
het standpunt dat inhoudt dat de zevende dag van de week NIET de sjabbath is terwijl deze door
gewoonweg iedereen, inclusief alle joden van alle strekkingen, wordt gezien als zaterdag op de
Romeinse kalender. De maansabbatisten starten de wekelijkse cyclus met de nieuwe maan en ze
veranderen de wekelijkse cyclus maandelijks, aan de hand van op welke dag de nieuwe maan die
maand valt. Hun sabbat kan op een maandag vallen in de ene maand maar de volgende maand op
een donderdag. Indien de nieuwe maan deze maand op een dinsdag valt, dan zou woensdag als de
eerste  dag  gezien  worden en  hun  sabbat  zou  dien  maand op  maandag  vallen.  Als  dat  in  de



volgende maand op een donderdag zou zijn, dan zouden ze beginnen tellen vanaf vrijdag en zou
hun sabbat die maand op een donderdag vallen.

Hun sabbat kan op elke dag van de week vallen mits de maansabbat volledig voorbijgaat aan de
huidige wekelijkse cyclus die vandaag gebruikt wordt. Het hangt echt volledig af van de stand van
de maan. Een groot probleem waar de maansabbatisten voor staan is het feit dat de maancyclus
29 of 30 dagen kent en de wekelijkse cyclus zeven dagen telt. Bewijsstuk nummer een is er al want
het is onmogelijk om de wekelijkse cyclus en de 7de dag sabbat te berekenen aan de hand van de
maancyclus omdat 29 of 30 gewoonweg niet kan gedeeld worden door 7.

De maan beweegt door een volledige cyclus (nieuwe maan, eerste kwartier, volle maand, laatste
kwartier, duistere maan) in ongeveer 29,5 dagen. Mits een halve dag geen optie is, betekent dit
dat sommige maanmaanden 29 dagen terwijl andere maanmaanden 30 dagen duren.

Wat doen maansabbatisten dan op de 1ste en 30ste dag van elke maand?

Dit is waar de meningen verschillen. Sommigen houden deze als een verlenging van de sabbat op
de 29ste en houden dan de sabbat twee of zelfs 3 dagen lang na elkaar. Dit vormt een probleem
want er zijn verzen die aantonen dat de mannen werkten (Ex 40) en reisden (Ezra 7:9) op de dag
van de nieuwe maan.  Daarnaast  staat  er  nergens  een gebod dat  men moet rusten op  welke
nieuwe maan dan ook behalve die van de 7de maand, omwille van het Feest der Bazuinen.

Anderen noemen deze simpelweg “niets dagen” en doen alsof ze niet bestaan om hun maand 28
dagen en deelbaar door zeven te houden. Dat is belachelijk want de zon gaat dagelijks op en onder
en men kan simpelweg niet maandelijks 2 dagen tot niets maken om het te laten passen bij een of
andere ketterij.

Wat dit ook betekent is dat zij eigenlijk geen rustdag hebben om de zeven dagen. Ze moeten tot
negen dagen wachten om een rustdag te krijgen op het einde van elke maand. Dit betekent dat
iemand mogelijks eerder 8 dagen zou werken dan de 6 waarover Yahweh spreekt, om dan te
rusten op de 9de in plaats van de 7de die Yahweh gebood.

Vanwaar deze verwarring? Omdat deze mensen geen Hebreeuws begrijpen, noch het concept van
de sabbatdag. In het Hebreeuws gaat elk woord terug naar een stamwoord opgemaakt uit 2 of 3
letters en daaruit ontstaan naamwoorden, werkwoorden, etc. die allen ontstaan uit deze zelfde
stam en allen hebben een betekenis die dicht ligt bij de stam. Het woord  sjabbath komt van de
stam Sjin-Beth-Thaw en betekent  in  elke  vorm zeven.  Het  woord week is  “Sjaboea'”  (Modern
Hebreeuws: Sjavoea) en het woord zeven in het Hebreeuws is “Sjeba'” (Modern Hebreeuws: Sjeva)
en allen zijn afgeleid van het stamwoord voor zeven.

Maakt niet uit op welke manier je berekent op welke dag van de week dat de sabbat zou vallen,
eenmaal  je  gelooft  dat  het  op  die  dag valt  dan zal  die  NIET  ronddraaien maar  steeds  in  een
zevendaagse  cyclus  op  DEZELFDE  dag  vallen.  Dat  is  het  grootste  probleem  voor  de  valse
maansabbat leer en waarom die niet juist kan zijn want de maancyclus telt 29 of 30 dagen maar de
cyclus van de week telt er zeven. Reken het maar uit, het klopt niet.



Laten we teruggaan naar de scheppingsdagen en zien wat het patroon is dat Yahweh neerzette in
de schepping.

Zoals met alles moet men terugkeren naar de bron om een tot de oplossing te komen.

Yahweh  stelde  bepaalde  patronen  in  ten  tijde  van  de  schepping  en  als  men  kijkt  naar  de
scheppingsweek dan valt het op dat alles wat geschapen werd op de volgende dag, datgene nodig
had van de voorgaande dag om te kunnen overleven.

Op dag 3 werden de zaden geschapen en op dag 4 de lichten (maan, zon, sterren). Zonder daglicht
en nacht die samen werkten om koolstofmonoxide af te stoten en te ontvangen, kon het groen
niet overleven. Daarna werden levende wezens geschapen op de vijfde dag en de mensheid op de
zesde dag. Als het voedsel niet werd geschapen op de derde dag en in de nacht en het daglicht
van de vierde dag, konden de levende wezens van dag vijf  en zes niet overleven. Alles was in
perfecte orde. Dit toont ook duidelijk aan dat het gaat om zeven 24 uur durende scheppingsdagen
en niet simpelweg tijdsperioden zoals sommigen onterecht geloven.

Daarnaast verandert de sabbatscyclus elke maand gebaseerd op de verschijning van de nieuwe
maan volgens de foute maansabbat leer maar we zien dat hier in de scheppingsweek de maan, zon
en sterren worden geschapen op de 4de dag en toch valt de sjabbath op dag zeven en worden er
geen zeven dagen geteld vanaf de nieuwe maan die op de vierde dag viel. Dit op zich moet al
voldoende staven dat de sjabbath werd ingesteld ten tijde van de schepping en wel op de 7de dag
te tellen vanaf de schepping, volledig los van de maancyclus die begon op dag 4.

Dag zeven in de schepping was de sabbatdag. Dit is heel duidelijk en is een patroon doorheen de
Schrift. We zien nooit dat de sjabbath plaatsvindt op basis van een andere cyclus dan een 7 daagse.

Exo 20:8 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt;
9 Zes dagenzult gij arbeiden en al uw werk doen;
10  Maar de zevende dag is de sabbat van Yahweh, uw Elohim; dan zult gij geen werk doen, gij
noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch
de vreemdeling die in uw steden woont.
11 Want in zes dagen heeft Yahweh de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en
Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende Yahweh de sabbatdag en heiligde die.
Exo 23:12 Zes dagen zult gij uw werk doen,  maar op de zevende dag zult gij rusten , opdat uw
rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen.
Exo 34:21 Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten , ook in de ploegtijd
en in de oogst zult gij de rustdag houden.
Exo 35:2 Zes dagen zal werk verricth worden, maar op de zevende dag zal het voor u een heilige
tijd zijn, een volledige sabbat voor Yahweh; ieder, die daarop werk verricht, zal ter dood gebracht
worden.

Vrijdag zoals men in het Nederlands zegt komt overeen met de zesde dag en zaterdag zoals men
in het Nederlands zegt, is de zevende dag. Punt aan de lijn!  Het is duidelijk op basis van deze
verzen dat er geen enkele aanwijzing is dat de sjabbath drie dagen lang duurt op het einde van de
maand of dat de laatste dagen na de 4de sabbat van de maand als niets worden gezien. Er is



simpelweg een 7 daagse cyclus doorheen de Schrift en er staat ontegensprekelijk dat er zes dagen
moet  gewerkt  worden  en  de  7de  dag  is  de  sjabbath.  Er  is  gewoonweg  niets  te  bespeuren
waardoor  iemand  zou  gaan  denken  dat  men  de  sjabbath  op  het  einde  van  de  maand  moet
verlegen, noch die te negeren om te laten passen in een maankalender.

In de Bijbel wordt de sjabbath in de Hebreeuwse grondtekst  “HaSjabbath” genoemd. Wanneer
men in het Hebreeuws het voorzetsel “Ha” leest dan betekent dat in het Nederlands hetzelfde als
“de” (bv. de auto). Dit wil doelen op het feit dat het gaat om één enkele specifieke dag en NIET
een of andere ronddraaiende dag.

Exo 16:22-30 En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder,
en al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten.
23 Toen zeide hij tot hen: Dit is wat  Yahweh gezegd heeft: een rustdag, een heilige sabbat is het
morgen voor Yahweh; bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt; laat al wat overblijft
liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.
24 Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had; toen stonk het niet,
en er waren geen maden in.
25 Voorts zeide Mozes: Eet dit vandaag, want heden is het sabbat voor Yahweh, vandaag zult gij
het niet vinden op het veld.
26  Zes  dagen  zult  gij  het  verzamelen,  maar  op  de  zevende  dag  heengingen  om  wat  te
verzamelen, vonden zij het niet.
28  Daarom  zeide  Yahweh  tot  Mozes:  Hoelang  weigert  gij  mijn  geboden  en  wetten  te
onderhouden?
29 Bedenkt, dat Yahweh u de sabbat gegeven heeft;  daarom geeft hij u op de zesde dag brood
voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven; niemand mag zijn plaats op de zevende dag
verlaten.
30 Toen rustte het volk op de zevende dag.

Hier  zien  we  dus  het  gebod  dat  men  zes  dagen  het  manna  (Hebreeuws:  HaMan)  moesten
verzamelen de 7de dag was dé sabbat of HaSjabbath. Het gaat ook hier om één specifieke dag in de
Hebreeuwse grondtekst en geen ronddraaiende kalenderdag. Wat ook interessant is om op te
merken is  namelijk  dat  de zesde dag,  wanneer  ze het  manna verzamelden, in  het Hebreeuws
“HaSjisji” is waar ook weer “dé” voor staat. Welke dag van de week je ook kiest om als zesde dag
in te stellen om het manna te verzamelen, het zal altijd binnen de zevendaagse cyclus vallen en
kan gewoonweg niet veranderen naar de regels van de Hebreeuwse grammatica.

Wanneer Yahweh hen daarnaast opdraagt om zes dagen lang manna te verzamelen, zegt hij erbij
dat op de zesde dag (HaSjisji) voor twee dagen ver te doen maar er wordt nergens een melding
gemaakt dat ze voor drie of vier dagen ver moeten verzamelen voor de lange sjabbath of dat er
niets dagen zijn op het einde van de maansabbat maand.

Als  iemand  gewoon  logisch  denkt,  moet  men  toegeven dat  het  ondenkbaar  is  dat  indien  de
Israëlieten een maansabbat kalender gebruikten, die niet deelbaar door zeven was en 2 dagen op
overschot had na de 4de sabbat, dat het toch vermeld zou worden in de opdracht van het manna
verzamelen mits ze dat toch 40 jaar lang gedaan hebben. De maansabbat gelovigen noemen deze
dan wel niets dagen maar het feit blijft dat de zon toch op en onder gaat én dat men moet eten op



die dagen. Yahweh heeft geen enkele vermelding gemaakt over deze dagen op overschot omdat
ze simpelweg geen maansabbat volgden.

Als we een blik werpen op de oudheid, hetzij de geschriften van Josefus, de Gemara of de Misjna,
het staat vast dat daar absoluut geen enkel bewijs te vinden is waardoor iemand zou gaan denken
dat  de  Israëlitische  natie  een  ronddraaiende  wekelijkse  sjabbath  gebruikten  op  basis  van  de
maancyclus. Daarnaast zien we ook niet dat de Qumran gemeente van de Dode Zeerollen geen
enkele vermelding maakt van het gebruik van de maancyclus om maandelijks een andere sjabbath
te  berekenen.  Zoals  al  werd  vermeld,  in  de  Hebreeuwse  taal  kan  men  slechts  de  sjabbath
berekenen op basis van een constante 7 daagse week die altijd herhaald wordt en  NOOIT KAN
VERANDEREN!

Het is ook zo dat men in bv. het Italiaans zaterdag “sabato” noemt of in het Spaans “sabado”, in
het Arabisch “Jum alSabbt”, in het Hebreeuws “Jom HaSjabbath”, in het Russisch “Subbot” en zo
zijn er nog vele oude en moderne talen waar zaterdag eigenlijk een variatie is op het Hebreeuwse
woord sjabbath.

Zo ook wanneer men kijkt naar de Sjaboe'oth (Modern Hebreeuws: Sjavoeot) telling waar men 50
dagen telt vanaf de eerste dag na de wekelijkse sjabbath ten tijde van Ongezuurde Broden.

Lev 23:15-16 Dan zult gij tellen van de dag na de sabbat, van de dag waarop gij de garve van het
beweegoffer gebracht hebt: zeven volle sabbaten zullen het zijn;
16 tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer
Yahweh brengen.

Indien men een maansabbat kalender  gebruikt  met een 9 dagen week op het  einde van elke
maand dan komt men nooit uit op een 50 dagen telling tot aan Sjaboe'oth door 7 volle sabbaten te
tellen.  Reken het  zelf  uit,  het  is  onmogelijk  en nog een duidelijk  bewijs  uit  de  Schrift  dat  de
maansabbat een leugen is.

Ex 31:12-19  geeft  duidelijk  aan dat  Yahweh de zevende dag sjabbath als  een teken beschouwt
tussen Hem en Zijn kinderen, voor eeuwig. Het is het teken dat sinds de schepping het volk van
Yahweh  apart-zet  van  de  rest  van  de  wereld  en  toont  Hem  aan  als  enige  ware  Elohiem  en
Schepper.

Deze mensen hebben dat teken opgegeven dat hen een familielid  maakte van de familie  van
Yahweh en zij hebben het gedaan zonder zelfs maar één duidelijk vers waardoor men gaat denken
dat de weken moeten geteld worden op basis van elke nieuwe maan.

Er bestaat geen bewijs dat Israël ooit dergelijk onregelmatige wekelijkse cyclus hielden en er is
geen bewijs dat onze broer Jehoeda ooit in de oudheid dit soort foute kalender bijhield. Indien
iemand iets zodanig duidelijk als de zevende dag Sjabbath gaat veranderen, doe dat dan tenminste
met ontegensprekelijk bewijs uit de Schrift maar dat bestaat simpelweg niet.

Yahweh is heel precies in de Schrift sinds de schepping want in zes dagen maakte Hij de hemelen
en aarde en alles dat in haar is en Hij sjabbatte op de ZEVENDE DAG en elk vers in de Bijbel staaft



dat we zes dagen dienen te werken en daarna op de zevende dag moeten rusten ongeacht de
maancyclus.

U kan een DVD downloaden over dit onderwerp op onze website www.coyhwh.com


